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“Ik snap dat…”
De vakantietijd staat voor 
de deur, de zwarte za-
terdagen komen er aan 
en langzaam lijkt onze 
leefomgeving even te 
veranderen. Veel mensen 
trekken er op uit naar 
warme, zonnige landen 
of wellicht wat dichterbij 
naar natuur of zee. De 
vreemde, vaak onbe-
kende omgeving, laat ons even afstand nemen van de 
alledaagse sleur.

De afgelopen 6 weken hadden wij in onze parochie 
ook een buitenlandse gast, Allan. Hij is een Ugandese 
priesterstudent en krijgt na zijn priesterwijding de 
mogelijkheid om voor langere tijd in ons bisdom te 
komen werken. Samen met 5 mede-seminaristen is hij 
dit jaar voor de derde keer in Nederland.

De afgelopen jaren hebben voor hen in het teken ge-
staan van enerzijds het leren kennen van Nederland, 
het bisdom en dit jaar bijzonder de parochie. Anders-
zijds is de voorbije jaren er veel tijd en aandacht 
gestoken in taalles.

Beetje bij beetje beginnen onze studenten cultuur 
en kerk, maar ook de taal te kennen. Het lijkt nog 
een beetje op “vakantie-taal”, maar de eerste zinnen 
worden gevormd. Steeds meer accenten van de lastige 
woorden komen op de goed plaats en het voorlezen 
gaat steeds beter.

Tegelijkertijd komen ook de verschillen boven water: 
waar in Uganda familiebanden en gastvrijheid heel hoog 
in het vaandel staan, signaleren ze dat Nederlanders 
vooral efficiënt en direct zijn en van fietsen houden!

Het is niet eenvoudig om van cultuur te wisselen. Wat 
je van huis uit hebt meegekregen kun je niet zomaar 
los laten en je elders thuis voelen. Regelmatig spre-
ken ik er samen met Allan over: wat moeilijk is, wat 
vreemd of raar is. En vaak wordt met wat uitleg dui-
delijk waarom het in Nederland gaat zoals het gaat. 
Tegelijkertijd vind ik het mooi om de verschillen met 
Uganda te ontdekken. Want zij leren niet alleen over 
Nederland, ik mag ook over Uganda leren. Het lijkt 
wel vakantie: een andere cultuur en andere gewoon-
tes zetten je aan het denken over jezelf.

Misschien is voor Allan moeilijkste misschien nu nog de 
taal, net zoals voor ons op vakantie.

Woord van de pastoor

Vicaris Theo Lamers

Van het bestuur

Het bestuur is de laatste maanden vooral bezig 
geweest met aangelegenheden met betrekking tot 
gebouwen en grondzaken. In Katwijk wordt er samen 
met de gemeente gekeken naar een mogelijkheid 
tot het crëeren van een dorpshuis. Een van de opties 
zou kunnen zijn een nieuw te ontwikkelen gebouw op 
parochiegrond.

Daarnaast wordt onderzocht hoe we het parochie-
centrum in Cuijk, inclusief pastoorswoning, kunnen 
verduurzamen. Inmiddels is al het besluit genomen tot 
het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van de 
kerk en parochiecentrum. Hiermee is een eerste stap 
gezet naar een duurzame toekomst.

Tevens zal de toiletvoorziening in de Martinuskerk 
Cuijk vernieuwd worden. Sinds de kerk vaker voor 
theater and concerten wordt gebruikt, blijkt dat de 
toiletgroep sterk verouderd is en ook niet voldoet aan 
de normen voor mindervaliden.

Ook de ontwikkeling van de Cuijkse tempel in de kerk-
tuin wordt zeer nauwkeurig op de voet gevolgd.

Vanuit het bisdom is er aandacht gevraagd aan het 
vergroenen van de RK kerkhoven. Het bestuur gaat 
samen met de tuingroepen in de geloofsgemeenschap-
pen kijken naar de behoeftes en mogelijkheden.

Vrienden van de Martinus Katwijk
Leden van het bestuur vormen samen met een groep 
enthousiaste bewoners van Katwijk een projectgroep 
om een fundraising activiteit te ontplooien om zo 
financiële middelen te realiseren voor de restauratie 
van de Martinuskerk Katwijk.

Het mooie is dat zelfs hij al manieren vindt om er op 
z’n Nederlands mee om te gaan. Als er iets gezegd 
wordt, komt soms nog een twijfel of zie je dat er in 
het hoofd nog vertaald wordt.

Maar zijn antwoord heeft hij meestal meteen: “Ik 
snap dat…!” Of het echt zo is, daar twijfel ik nog wel 
eens over… Maar die twijfel zal wel verdwijnen!

Een mooie vakantietijd!

Vicaris Theo Lamers
parochie H. Martinus
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Vespervieringen
Op de laatste zondagen van de maanden juli en au-
gustus, 28 juli en 25 augustus, zijn er weer vespervie-
ringen in de kloosterkerk. De vieringen beginnen om 
16.00 uur.

Rondleiding kloostertuin 11 september
Op woensdag 11 september om 14.00 uur wordt de 
volgende speciale tuinrondleiding gehouden. Gidsen 
met kennis van de geschiedenis van de kloostertuin en 
van de huidige beplanting leiden u rond. En natuurlijk 
brengt u ook een bezoek aan de kloostermuren die 
momenteel gerestaureerd worden. Aanmelden kan via 
info@kloostersintagatha.nl.

Lezing Open Monumentendag 15 september
Op zondag 15 september is de Open Monumentendag, 
met het thema ‘routes, netwerken en verbindingen’. 
Om 14.00 uur houdt Astrid Huis een lezing over haar 
tante José, die als missionaris van 1953 tot 1989 in 
Congo werkte. Het levensverhaal van haar tante gaf 
ze onlangs vorm in een indrukwekkend fotoboek. 
Aanmelden voor de lezing kan via info@erfgoedkloos-
terleven.nl

Klooster Sint Agatha

Linden weer bij de tijd!

Op donderdagmorgen 23 mei 2024 werden het uur-
werk en de wijzers na een grondige restauratie terug-
geplaatst aan de toren van de Sint Lambertuskerk in 
Linden. Een ‘lange arm’ vanaf het Meester Keijzers-
plein mocht het eervolle laatste werk verrichten.
Samen met de dit jaar precies 400 – jaar oude klok 
in de toren is het vijftiende-eeuwse gotische kerkje 
weer klaar voor de toekomst. Toch benieuwd hoe onze 
voorouders eerder deze klus klaarden!

Nieuwe gildebroeders geïnstalleerd
Het Sint Antonius en Mariagilde organiseerde op 1 juni 
jl. het Koningschieten.

Gebruikelijk is er dan ook een Gildemis ter intentie 
van de leden en overleden leden van het gilde.
Tijdens de Gildemis van 1 juni jl. werden drie nieuwe 
leden geïnstalleerd, via het afleggen van een eed ten 
overstaan van pastoor Henk Jansen. Ook werd het 
gildevaandel ingezegend door pastoor Henk Jansen. 
Nieuw was dat er bij het Koningschieten ook publiek 
kon meedoen. Uiteindelijk ging gildebroeder Jos Bak-
ker met de hoogste eer strijken: hij mag zich komend 
jaar de enige en echte nieuwe Gildekoning noemen.

Lambertuskerk Linden
In het weekend van 14 en 15 september a.s. zullen 
aan de oude veerstoep in Katwijk allerlei activiteiten 
gehouden worden. Zo is er op zaterdagavond in de 
feesttent muziek mmv de Molukse band uit Cuijk, Cen-
tral Station. Op zondagmorgen zal in dezelfde feest-
tent de eucharistie gevierd worden mmv Harmonie 
Gaudete in Domino… en aansluitend is er frühshoppen. 
In de omgeving van het feesterrein zal er een braderie 
gehouden worden met demonstraties. De ludieke klap-
per vormt een dienstenveiling aangeboden door locale 
ondernemers.

Het beloofd een bijzonder weekend te gaan worden… 
hopelijk treffen we het met weer!

Wij wensen u een fijne vakantieperiode toe!
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Save the date! 

fundraising weekend 
t.b.v. restauratie 

Martinuskerk 
Katwijk 

14 en 15 september

Zeventiende Zondag door het Jaar
Zaterdag 27 juli
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 28 juli
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering

Achttiende Zondag door het Jaar
Zaterdag 3 augustus
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 4 augustus
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. cantors

Negentiende Zondag door het Jaar
Zaterdag 10 augustus
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 11 augustus
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Moluks koor 
	 “Nen Dit Sakmas”
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering Hoogfeest Maria ten 
	 Hemelopneming
Donderdag 15 augustus
	 19.00 uur, Grot Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
	 (bij slecht weer vinden de vieringen 
	 binnen plaats)

Twintigste Zondag door het Jaar
Zaterdag 17 augustus
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 18 augustus
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk 
	 eucharistieviering m.m.v. trio Marga, 
	 Sarah en Kathelijne (orgel, dwarsfluit
	 en zang)
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

	 15.00 uur bij Mariakapel Hiersenhof, 
	 Heuf Beers Mariahulde

Eenentwintigste Zondag door het Jaar
Zaterdag 24 augustus
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 25 augustus
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk 
	 eucharistieviering
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering

Tweeëntwintigste Zondag door het Jaar
Zaterdag 31 augustus
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 1 september
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk 
	 eucharistieviering m.m.v. cantors
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

Drieentwintigste Zondag door het Jaar
Zaterdag 7 september
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 géén viering i.v.m. kermis
Zondag 8 september
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace - 
	 Ziekenzondag
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering

Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.

Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de 
eucharistieviering een rozenkransgebed.
In de maanden juli en augustus is er géén Taizéviering.

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur 
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er 
in huis communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen 
via de livestream die te vinden is op de website www.
martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere mo-
menten wordt de viering ook uitgezonden via Omroep 
Land van Cuijk.

Dagelijkse vieringenParochiestatistiek

Lies van Meel - Heus
Frans van Lankveld

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Joke Theunissen – Hendrix
Ellie Hendrickx - Thevissen

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Feesten 
komende periode 

Wo 3 juli, Feest H. Thomas, apostel
Do 4 juli, H. Elisabeth van Portugal
Za 6 juli, H. Maria Goretti, maagd en martelares
Zo 7 juli, Feest Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch,
Eerste steenlegging Martinuskerk Cuijk
Zo 7 juli, Veertiende Zondag door het Jaar
Di 9 juli, Feest HH. Martelaren van Gorcum
Do 11 juli, Feest H. Benedictus, patroon van Europa
Za 13 juli, H. Henricus
Zo 14 juli, Vijftiende Zondag door het Jaar
Ma 15 juli, H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar,
gedachtenis
Zo 21 juli, Zestiende Zondag door het Jaar
Ma 22 juli, Feest H. Maria Magdalena
Di 23 juli, Feest H. Birgitta, patrones van Europa
Do 25 juli, Feest H. Jakobus, apostel
Za 27 juli, H. Titus Brandsma, priester en martelaar,
gedachtenis
Zo 28 juli, Zeventiende Zondag door het Jaar
Zo 4 augustus, Achttiende Zondag door het Jaar
Di 6 aug Feest Gedaanteverandering van de Heer
Vr 9 aug Feest H. Edith Stein, patrones van Europa
Za 10 aug Feest H. Laurentius, diaken
Zo 11 augustus, Negentiende Zondag door het Jaar
Do 15 augustus, Hoogfeest Maria ten Hemelopne-
ming
Zo 18 augustus, Twintigste Zondag door het Jaar
Za 24 augustus Feest H. Bartolomeüs, apostel
Zo 25 augustus, Eenentwintigste Zondag door het 
Jaar
Zo 25 augustus Feest wijding kathedraal 
’s-Hertogenbosch Oplossing woordzoeker op pagina 7:
 Neem de mooiste symbolen mee als bagage voor het leven!
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Familiepastoraat

Proficiat Communicanten
Walt, Tim, Fedde, Floor, Maya en Kasper vierden op 
zondag 2 juni 2024 het feest van de Eerste Heilige 
Communie. 

Het jeugdkoor verzorgde de liedjes tijdens dit grote 
feest, waar de communicanten voor het eerst het 
lichaam van Christus, de hosti, ontvingen van Pater 
Callistus. 

Dank aan de betrokken ouders in de voorbereiding 
naar dit bijzondere moment. 
Communicanten van harte proficiat. 

Pater Callistus en Patrick 

Tienergroep MarTieners 24/25
We hebben geweldig nieuws voor alle tieners! Na de 
zomervakantie gaat de nieuwe tienergroep, MarTie-
ners van start en we kunnen niet wachten om jullie te 
verwelkomen. 

Bereid je voor op leuke avonden met uitdagende, 
gezellige en inspirerende Rock-Solid thema’s.

Van jou, voor jou, met jou....
MarTieners draait helemaal om jou. Samen maken we 
er iets speciaals van, met activiteiten en thema’s die 
jij leuk vindt vol met leuke spellen, leuke gesprekken 
en heel veel gezelligheid. Het is de perfecte plek om 
vrienden mee naartoe te nemen en nieuwe vrienden 
te maken.
Iedereen van 11 tot 15 jaar is welkom bij MarTieners 

Startfeest
We trappen feestelijk af met een groot startfeest op 
vrijdag 20 september! Mis het niet, want dit wordt 
een avond vol plezier, spellen, en leuke verrassingen.

Wanneer?
Vanaf 20 september elke 3e vrijdagavond in de maand 
van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Vanwege de kerstvakantie is MarTieners in december 
op de 2e vrijdag. De data zijn:
•	 20 september 2024 (Startfeest)
•	 18 oktober 2024
•	 15 november 2024
•	 13 december 2024
•	 17 januari 2025
•	 21 februari 2025
•	 21 maart 2025
•	 18 april 2025 – Speciaal op Goede Vrijdag – 
	 Kruisweg by Night
•	 16 mei 2025
•	 21 juni 2025 – Zomerfeest op zaterdag 

Zet deze data in je agenda en kom gerust langs om 
een kijkje te nemen!

Contactinformatie
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan 
contact met Patrick op via:
•	 E-mail: jongeren@martinuscuijk.nl
•	 Telefoon/Whatsapp: 06 38 14 47 02

We hopen je snel te zien bij MarTieners!
Patrick, Bianca en Jennifer

Proficiat vormelingen
Op Pinksterzondag, 19 mei 2024, hebben Lucas, Cas, 
Sjoerd, Wieke, Isa, Elijn, Kaey, Lieske, Gilian, Fleur en 
Jorik het Vormsel ontvangen van Vicaris Theo Lamers. 

Het was feestelijke viering, opgeluisterd door zang-
groep Creation, waarbij de dames en heren vormelin-
gen een bijzondere verrassing hadden om de werk-
groep te bedanken. 
Naast chocolade voor de werkgroep is er geld ingeza-
meld om te doneren aan drie goede doelen, uitgeko-
zen door de vormelingen. 

Dank aan de vormelingen, hun ouders en de werk-
groep voor het prachtige Vormselfeest.
Dames en heren vormelingen van harte proficiat!

Pater Callistus, Bianca en Patrick
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Vakantie

Bagage voor je levensweg: woordzoeker
Vol vertrouwen op pad!

Puzzelen: Wat neem je mee op reis?
Zoek de onderstreepte woorden in het gedicht op in de woordzoeker en lees 
de boodscahp die de overgebleven letters je willen vertellen.

Stop wat humor in je rugzak.

Neem wat optimisme mee.

En wat reisgenoten zoeken

dat is ook geen slecht idee!

Weten welke kant je op wilt

en op weg met een doel.

Ook al is het doel simpel,

het geeft toch een goed gevoel.

Durf eens naar de weg te 

vragen, stuur misschien een 

beetje bij.

Laat je af en toe verrassen

door die gekke maatschappij.

Met wat wilskracht als 

bagage, zit je bijna altijd 

goed.

Grote struikelblokken neem je
met een beetje durf en moed.

Als je liefde weet te gevenwordt het leven kinderspel.
Vul je rugzak dus met liefde.Wie die uitdeelt komt er wel!



De Mantel in beeld


